
Beetje bij beetje moest jij ons verlaten.
Wij konden niet zo goed meer met je praten.

Die blik, die stilte deed vaak zeer.
De papa van vroeger was je niet meer.

Maar nu je voorgoed bent heengegaan,
zeggen wij:

"Bedankt" voor alles wat je hebt gedaan.

Na een ongelijke strijd moeten wij uit handen geven

Omer De Bondt

Hij werd geboren te Kalmthout 31 maart 1954 en is
in het WZC De Bijster te Essen zachtjes ingeslapen 

op 23 januari 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen 

van Omer, papa, opa tijdens de plechtige uitvaartdienst in 

de kerk van St.-Jan de Doper te Essen-Wildert 

op donderdag 1 februari 2024 om 11.00 uur,

waarna we zijn as terug toevertrouwen aan de natuur

op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten 

achteraan in de kerk donderdag vanaf 10.40 uur.

Rouwadres: Familie De Bondt - Van Loon

                        p/a Begrafenissen Hensen

                        Stationsstraat 98, 2910 Essen

Hij zal steeds verder leven in de harten van:

Monique Van Loon

Condoleren kan ook online via: www.begrafenissenhensen.be

Jurgen en Sarah

                      Senne, Imme

Joline en Kevin

                      Kyan, Vinz
zijn kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

U kunt Omer nog een laatste groet brengen in het 

rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen,

op dinsdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Medewerkers, medebewoners, vrijwilligers 
van het WZC De Bijster.

Monique Van Loon
zijn echtgenote

Zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzus.

De neven en nichten.

Begrafenissen Hensen  Essen: 03 667 20 95
www.begrafenissenhensen.be


